Groenland

Out of Africa

In de film Out of Africa is de Deense barones Karen (hoofdrolspeelster Meryl
Streep) net aangekomen in Africa en daar ontmoet ze Berkeley, de vriend van
Denys (andere hoofdrolspeler Robert Redford). Karen ziet een stapel boeken van
Denys. De volgende scene speelt zich af:

Karen: He has got lovely books ... Does he lend them?

Berkeley: We had a friend Hopworth ... He got a book and didn't return it
...Denys was furious ... | said: Denys you wouldn't lose a friend over a book would
you? ... And he said: No, but he has, hasn't he?

Deze scene doet me denken aan de wereld van nu. Er is een Donald 'Hopworth'
die het nieuws bepaalt en die zich aan geen enkele regel van fatsoen houdt. Hij
heeft de vriendschap in de waagschaal gesteld. We kunnen hem niet vertrouwen.


https://www.pjella.nl/blog/d-hopworth
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Hij gedraagt zich als de vijand, doesn't he?
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https://clip.cafe/out-of-africa-1985/he-got-lovely-books-does-lend-them/

