De hellige Rita

In Twente

Dit verhaal speelt zich af in een dorp dat overal op het platteland zou kunnen liggen. Maar deze keer is het
een dorp in Twente en da's mooi. Een heerlijke roman en inderdaad, zoals de kritieken schrijven, geschreven
met mededogen voor de hoofdpersonen in een prachtige stijl. Tommy Wieringais één van mijn favorieten.
Wat een taal!

De kruidenierszaak in deze roman stond in Geesteren en zou in 2022 afgebroken worden.
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http://www.pjella.nl/boek/de-heilige-rita/wieringa-tommy
http://www.pjella.nl/boek/boeken-van-wieringa-tommy
https://www.trouw.nl/cultuur-media/de-heilige-rita-van-tommy-wieringa-is-een-ode-aan-het-twentse-land~b22f443a/?referrer=https%3A//www.google.com/

